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BIJBELSTUDIE BIJBELBOEK: 1 PETRUS 

De Bijbel beidt tijdloze wijsheid en inspiratie voor elke gelovige. Deze serie helpt je om elk Bijbelboek 

en thema beter te begrijpen en praktisch toe te passen in je leven. Geschikt voor persoonlijke studie 

of groepsgesprekken, met reflectievragen en relevante inzichten. 

‘’Uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad.’’  

(Psalm 119:105) 

Duik dieper en laat je leven veranderen door Gods Woord! 

Op https://floresti.nl/bijbelstudies vind je alle Bijbelboeken van het Nieuwe Testament en een groot 

gedeelte van het Oude Testament. 

https://floresti.nl/bijbelstudies


Bijbelstudie 1 Petrus hoofdstuk 1 en 2

Inleiding:

De eerste brief van Petrus is gericht aan christenen die verspreid leefden in Klein-Azië. Ze hadden te 

maken met vervolging en tegenspoed vanwege hun geloof. Petrus schrijft om hen te bemoedigen en 

te versterken in hun geloof. In de eerste twee hoofdstukken behandelt hij thema's als hoop, heiligheid 

en gehoorzaamheid.

Hoofdstuk 1:

 Verkiezing en hoop (1:1-12): Petrus begint met het benadrukken van Gods genade in de 

verkiezing van de gelovigen. Hij wijst op de levende hoop die ze hebben door de opstanding 

van Jezus Christus. Deze hoop geeft troost en kracht in moeilijke fijden.

 Heilig leven (1:13-25): Petrus roept de gelovigen op tot een heilig leven, afgescheiden van de 

wereld. Ze moeten gehoorzaam zijn aan God en leven in liefde voor elkaar. Hij herinnert hen 

eraan dat ze wedergeboren zijn door het onvergankelijke Woord van God.

Hoofdstuk 2:

 Groei in geloof (2:1-10): Petrus vergelijkt gelovigen met pasgeboren baby's die verlangen 

naar geestelijke melk om te groeien. Hij benadrukt het belang van Christus als de hoeksteen 

en de levende steen. Gelovigen zijn ook levende stenen die samen een geestelijk huis 

bouwen.

 Leven als vreemdelingen (2:11-17): Petrus moedigt de gelovigen aan om een goed leven te 

leiden te midden van de ongelovigen. Ze moeten zich onthouden van vleselijke begeerten en 

goed doen, zodat ze God eren.

 Lijden omwille van gerechfigheid (2:18-25): Petrus spreekt over het belang van geduld en 

onderwerping, zelfs als ze lijden omwille van hun geloof. Hij gebruikt het voorbeeld van Jezus, 

die onschuldig leed voor de zonden van de wereld.

Vragen voor discussie:

 Welke bemoedigingen vind je in deze hoofdstukken voor christenen die te maken hebben 

met vervolging?

 Hoe kun je in je dagelijks leven een heilig leven leiden, zoals Petrus beschrijft?

 Wat betekent het om een levende steen te zijn in het geestelijke huis van God?

 Hoe kun je Christus volgen in lijden en onderwerping?

Toepassing:

 Denk na over de hoop die je hebt in Christus. Hoe geeft deze hoop je kracht in moeilijke 

fijden?

 Onderzoek je eigen leven. Leef je op een manier die God eert?

 Zoek naar manieren om je geloof te delen met anderen, zelfs als het moeilijk is.

 Bid voor christenen over de hele wereld die vervolgd worden vanwege hun geloof.

Extra:



 Lees de rest van 1 Petrus om meer te leren over de thema's die in deze brief worden 

behandeld.

 Bestudeer commentaren op 1 Petrus om meer inzicht te krijgen in de tekst.

 Deel je inzichten en vragen met anderen in een Bijbelstudiegroep.



Bijbelstudie over 1 Petrus 2

Het tweede hoofdstuk van de eerste brief van Petrus is een rijke passage vol theologische diepgang 

en prakfische toepassingen. In deze Bijbelstudie onderzoeken we de boodschap van 1 Petrus 2 vers 

voor vers. We ontdekken wat het betekent om als christen te leven in een wereld die vaak vijandig 

staat tegenover het geloof, en hoe we ons leven als een getuigenis van Christus kunnen laten zijn.

1. Een oproep tot geestelijke groei (1 Petrus 2:1-3)

"Leg dan af alle boosheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij, en verlang als 

pasgeboren kinderen naar de redelijke, onbezoedelde melk, opdat u daardoor mag opgroeien, als u 

tenminste geproefd hebt dat de Heere goederfieren is."

In deze verzen moedigt Petrus de gelovigen aan om alle zondige houdingen af te leggen. Hij gebruikt 

de metafoor van pasgeboren baby's die verlangen naar melk om de behoefte aan geestelijke voeding 

te benadrukken. De "redelijke, onbezoedelde melk" verwijst naar het Woord van God, dat essenfieel 

is voor geestelijke groei.

 Toepassing: Vraag jezelf af: welke zondige gewoonten houd ik vast? Hoe kan ik meer 

verlangen naar het Woord van God? Maak fijd vrij om dagelijks de Bijbel te lezen en te 

overdenken.

2. De levende steen en een heilig priesterschap (1 Petrus 2:4-8)

"Kom naar Hem toe als naar een levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God 

uitverkoren en kostbaar. Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken om gebouwd te worden tot een 

geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn 

door Jezus Christus."

Hier introduceert Petrus de metafoor van Jezus als de "levende steen". Hoewel verworpen door 

mensen, is Hij uitverkoren en kostbaar in de ogen van God. Als gelovigen worden wij uitgenodigd om 

samen met Christus een geestelijk huis te vormen. Dit benadrukt onze verbondenheid met Jezus en 

onze verantwoordelijkheid om een heilig priesterschap te zijn dat God eert met geestelijke offers.

 Toepassing: Hoe bouw jij mee aan het geestelijke huis van God? Dien je in je gemeente of in 

je omgeving? Overweeg manieren waarop jij je gaven kunt inzeften.

Petrus citeert ook oudtestamenfische passages (Jesaja 28:16; Psalm 118:22) om de idenfiteit van 

Jezus als de hoeksteen te bevesfigen. Voor hen die geloven is Hij kostbaar, maar voor ongelovigen is 

Hij een struikelblok.

3. Een uitverkoren volk (1 Petrus 2:9-10)

"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God 

Zich tot Zijn eigendom maakte, om de deugden te verkondigen van Hem Die u uit de duisternis 

geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht."

Deze verzen benadrukken de idenfiteit en roeping van de gelovigen. Als uitverkoren volk hebben we 

een speciale posifie en verantwoordelijkheid. Onze roeping is om Gods heerlijkheid en grootheid te 



verkondigen. Petrus herinnert de lezers eraan dat zij eens geen volk waren, maar nu Gods volk zijn 

geworden.

 Toepassing: Denk na over hoe je in jouw dagelijkse leven Gods licht kunt laten zien. Hoe kun 

jij de deugden van God verkondigen in woorden en daden?

4. Leven als vreemdelingen en bijwoners (1 Petrus 2:11-12)

"Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen, onthoud u van de vleeslijke begeerten, die 

strijd voeren tegen de ziel. Houd uw levenswandel onder de heidenen goed, opdat zij, die nu van u 

als van kwaaddoeners spreken, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken op 

de dag dat er naar hen omgezien wordt."

Petrus herinnert de gelovigen eraan dat zij vreemdelingen en bijwoners zijn in deze wereld. Hun ware 

thuis is in de hemel. Daarom moeten zij zich onthouden van zondige begeerten die hun geestelijke 

welzijn bedreigen. Door een goede levenswandel kunnen zij een getuigenis zijn voor ongelovigen.

 Toepassing: Besef je dat jouw gedrag invloed heeft op hoe anderen naar het christelijk geloof 

kijken? Vraag God om kracht om een heilige levenssfijl te leiden.

5. Onderdanigheid aan het gezag (1 Petrus 2:13-17)

"Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning als hoogste 

machthebber, hetzij aan de stadhouders... Want zo is het de wil van God dat u door goed te doen het 

onverstand van dwaze mensen de mond snoert."

Petrus roept de gelovigen op om onderdanig te zijn aan het gezag, zelfs als dat gezag niet alfijd 

rechtvaardig is. Dit betekent niet dat we verkeerd gedrag van leiders goedkeuren, maar dat we een 

houding van respect en gehoorzaamheid tonen waar mogelijk, omwille van ons getuigenis.

 Toepassing: Hoe ga jij om met autoriteit? Bid voor je leiders, zowel in de kerk als in de 

maatschappij, en zoek naar manieren om respectvol te leven.

6. Lijden als een getuigenis (1 Petrus 2:18-25)

"Huisbedienden, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen aan de goede en 

welwillende, maar ook aan de verkeerde. Want dat is genade, als iemand omwille van het geweten 

voor God leed verdraagt, terwijl hij ten onrechte lijdt."

In dit gedeelte richt Petrus zich tot huisbedienden, maar de principes zijn toepasbaar voor alle 

gelovigen. Hij benadrukt dat het verdragen van onrechtvaardig lijden omwille van Christus een 

genade is. Jezus zelf is hierin ons voorbeeld: Hij leed zonder zonde te begaan en vertrouwde zichzelf 

toe aan God.

"Hij heeft Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout, opdat wij, dood voor de zonden, 

voor de gerechfigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen."

 Toepassing: Hoe reageer jij op onrecht? Vertrouw je op God, zelfs als je lijdt? Overweeg hoe 

Jezus' voorbeeld jou kan inspireren om standvasfig te blijven.



Samenvafting en conclusie

1 Petrus 2 biedt ons een krachfig beeld van wie we zijn in Christus en hoe we ons leven moeten 

leiden als zijn volgelingen. We zijn geroepen om:

 Geestelijk te groeien door het Woord van God.

 Ons te laten gebruiken als levende stenen in Gods geestelijke huis.

 Een heilig en uitverkoren volk te zijn dat Gods grootheid verkondigt.

 Een goede levenswandel te hebben als vreemdelingen in deze wereld.

 Onderworpen te zijn aan gezag omwille van ons getuigenis.

 Onrechtvaardig lijden te dragen zoals Christus deed.

Laten we deze waarheden toepassen in ons dagelijks leven en zo een licht zijn in een donkere wereld. 

Bid dat God je kracht geeft om trouw te blijven aan deze roeping en anderen naar Hem te wijzen.



Bijbelstudie 1 Petrus 3: Onderlinge relafies en hoop in Christus

Inleiding:

1 Petrus 3 richt zich op de relafies tussen christenen, specifiek tussen man en vrouw, en hoe we als 

christenen moeten leven in een vijandige wereld. Het hoofdstuk benadrukt de innerlijke schoonheid, 

zachtmoedigheid en een rein geweten als belangrijkste kenmerken van een christen. Ook wordt de 

doop in verband gebracht met de opstanding van Christus en benadrukt het belang van hoop en een 

leven gewijd aan God.

Vers-voor-vers analyse:

 Verzen 1-6: Richt zich op de relafie tussen man en vrouw binnen het huwelijk. Vrouwen 

worden opgeroepen hun man te eren, zelfs als deze niet gelovig is. De nadruk ligt op 

innerlijke schoonheid en een zachtmoedige geest, die in Gods ogen kostbaar zijn. Mannen 

worden opgeroepen hun vrouw met respect te behandelen, als mede-erfgenamen van de 

genade van het leven. 

o Discussiepunt: Hoe kunnen we deze principes toepassen in moderne relafies?

 Verzen 7: Benadrukt wederzijds respect en begrip in het huwelijk, en het belang van gebed. 

o Discussiepunt: Welke prakfische stappen kunnen we nemen om begrip en respect in 

onze relafies te tonen?

 Verzen 8-12: Roept alle christenen op tot eenheid, medeleven, liefde, barmharfigheid en 

nederigheid. Het citeert Psalm 34 om te benadrukken dat God degenen zegent die het goede 

zoeken en kwaad vermijden. 

o Discussiepunt: Hoe kunnen we deze eigenschappen in ons dagelijks leven en in de 

omgang met anderen weerspiegelen?

 Verzen 13-17: Moedigt christenen aan om standvasfig te blijven in hun geloof, zelfs als ze 

vervolgd worden. Het benadrukt het belang van een rein geweten en bereid te zijn om 

rekenschap af te leggen van onze hoop in Christus. 

o Discussiepunt: Hoe kunnen we een rein geweten behouden en onze hoop in Christus 

effecfief delen met anderen?

 Verzen 18-22: Verbindt de doop met de opstanding van Christus en zijn overwinning over de 

dood. Het beschrijft hoe Christus, na zijn dood, naar de geesten in de gevangenis ging om te 

prediken. 

o Discussiepunt: Wat is de betekenis van de doop in ons leven als christenen? Hoe 

kunnen we de overwinning van Christus in ons dagelijks leven ervaren?

Centrale thema's:

 Onderlinge relafies: Het belang van respect, liefde en begrip in alle relafies, met name in het 

huwelijk.

 Innerlijke schoonheid: De nadruk op innerlijke kwaliteiten zoals zachtmoedigheid, een rein 

geweten en een sfille geest boven uiterlijke schoonheid.

 Lijden en vervolging: De realiteit van lijden voor christenen en de oproep om standvasfig te 

blijven in geloof en hoop.



 De doop en opstanding: De symbolische betekenis van de doop en de verbinding met 

Christus' overwinning over de dood.

 Hoop in Christus: De basis van ons geloof en de mofivafie voor een leven gewijd aan God.

Toepassing:

 Hoe kunnen we de principes van 1 Petrus 3 toepassen in onze relafies met onze partner, 

familie, vrienden en collega's?

 Hoe kunnen we onze innerlijke schoonheid ontwikkelen en weerspiegelen in ons dagelijks 

leven?

 Hoe kunnen we standvasfig blijven in ons geloof, zelfs in fijden van tegenspoed en 

vervolging?

 Hoe kunnen we de hoop die we hebben in Christus delen met anderen?

Conclusie:

1 Petrus 3 geeft ons waardevolle richtlijnen voor het leven als christen in een wereld die vaak vijandig 

staat tegenover ons geloof. Het herinnert ons aan het belang van sterke relafies, innerlijke 

schoonheid, standvasfigheid in geloof en een leven gewijd aan God. Door deze principes toe te 

passen, kunnen we getuigen van Christus' liefde en hoop aan de wereld om ons heen.



Bijbelstudie één Petrus vier

Thema: Lijden en dienen in het licht van Christus' wederkomst

Sleutelvers: 1 Petrus 4:12-13: "Geliefden, laat de vuurgloed die als beproeving over jullie komt, jullie 

niet bevreemden, alsof jullie iets vreemds overkwam. Verheug je juist, want jullie delen in de lijden 

van Christus, zodat jullie ook vol vreugde zullen zijn wanneer zijn heerlijkheid wordt geopenbaard."

Inleiding:

1 Petrus is een brief gericht aan christenen die verspreid leefden in Klein-Azië. Ze hadden te maken 

met vervolging en sociale uitsluifing vanwege hun geloof. Petrus moedigt hen aan om standvasfig te 

blijven in hun geloof, ondanks de beproevingen die ze meemaken. Hoofdstuk 4 gaat specifiek in op 

hoe christenen zich moeten gedragen in fijden van lijden en hoe ze elkaar moeten dienen.

Structuur van 1 Petrus 4:

 1-6: Lijden in navolging van Christus

 7-11: Elkaar dienen met de gaven die God geeft

 12-19: Standvasfig blijven in lijden vanwege het geloof

Dieper graven:

1. Lijden in navolging van Christus (1-6):

 Petrus stelt dat Christus geleden heeft voor ons en dat wij Hem daarin moeten navolgen.

 Lijden kan een reinigende werking hebben en ons dichter bij God brengen.

 Het is belangrijk om te lijden voor het goede, niet voor het kwade.

 Degenen die gestorven zijn in Christus zullen leven met Hem in de eeuwigheid.

Vragen:

 Wat betekent het om te lijden in navolging van Christus?

 Hoe kan lijden een reinigende werking hebben?

 Welke vormen van lijden kunnen christenen vandaag de dag ervaren?

2. Elkaar dienen met de gaven die God geeft (7-11):

 Christenen moeten elkaar dienen met de gaven die God hen gegeven heeft.

 Gastvrijheid, liefde, en dienstbaarheid zijn belangrijke aspecten van het christelijke leven.

 Alles wat we doen, moeten we doen tot eer van God.

Vragen:

 Welke gaven heeft God jou gegeven?

 Hoe kun je deze gaven gebruiken om anderen te dienen?

 Wat betekent het om gastvrij te zijn?

3. Standvasfig blijven in lijden vanwege het geloof (12-19):



 Lijden vanwege het geloof is geen schande, maar een eer.

 We moeten ons verheugen dat we delen in de lijden van Christus.

 God zal ons uiteindelijk oordelen naar onze daden.

 We moeten ons vertrouwen op God stellen, zelfs in moeilijke fijden.

Vragen:

 Waarom is het belangrijk om standvasfig te blijven in lijden?

 Hoe kunnen we ons verheugen in lijden?

 Wat betekent het om je vertrouwen op God te stellen?

Toepassing:

 Hoe kun je deze principes toepassen in je eigen leven?

 Hoe kun je anderen bemoedigen die lijden vanwege hun geloof?

 Hoe kun je je gaven gebruiken om de gemeente te dienen?

Conclusie:

1 Petrus 4 is een bemoediging voor christenen om standvasfig te blijven in hun geloof, ondanks de 

beproevingen die ze meemaken. Lijden is een onderdeel van het christelijke leven, maar het is niet 

het einde van het verhaal. We mogen ons verheugen in de hoop op de wederkomst van Christus en 

de eeuwige heerlijkheid die ons te wachten staat.

Extra:

 Lees de hele brief van 1 Petrus om de context van hoofdstuk 4 beter te begrijpen.

 Bestudeer commentaren op 1 Petrus om meer inzicht te krijgen in de tekst.

 Bid om de leiding van de Heilige Geest bij het bestuderen van de Bijbel.

Tip:

Het kan nuftig zijn om deze Bijbelstudie in groepsverband te doen en met elkaar te praten over de 

vragen en toepassingen.

Drukker



Bijbelstudie 1 Petrus hoofdstuk 5: De Heer als Herder en Toezichthouder

1 Petrus 5 is een rijk hoofdstuk met instrucfies voor verschillende groepen binnen de christelijke 

gemeenschap en bemoedigingen in het licht van lijden. De "Heer" speelt een centrale rol in dit 

hoofdstuk, zowel als Herder die voor zijn schapen zorgt als degene die uiteindelijk alle macht en 

heerlijkheid toekomt.

Laten we het hoofdstuk vers voor vers bekijken:

Verzen 1-4: Petrus richt zich tot de oudsten in de gemeente en roept hen op tot nederige 

dienstbaarheid. Hij benadrukt dat ze geen heersers over de gemeente moeten zijn, maar 

voorbeelden. De mofivafie hiervoor is de "overste Herder" (vers 4), Jezus Christus, die bij zijn 

verschijning de "onverwelklijke krans van de heerlijkheid" zal geven.

Verzen 5-11: Hier richt Petrus zich tot alle gelovigen, en benadrukt de noodzaak van nederigheid en 

onderwerping aan elkaar. Hij herinnert hen eraan dat God zich tegen de hoogmoedigen verzet, maar 

genade geeft aan de nederigen. Weerstand bieden aan de duivel en de zorg op God werpen zijn 

belangrijke thema's, met de belofte dat God ons zal herstellen en sterk maken.

Verzen 12-14: Petrus sluit af met groeten en een zegenwens. Hij noemt Silvanus, die mogelijk de brief 

heeft geschreven of meegeholpen heeft, en stuurt groeten van "haar die in Babylon is" (mogelijk een 

metafoor voor Rome). De "kus van de liefde" was een gebruikelijke begroefing in die fijd.

De Heer in 1 Petrus 5

 Jezus als Herder: De metafoor van Jezus als de Herder die voor zijn schapen zorgt (vers 4) is 

belangrijk. Hij is degene die leidt, beschermt en uiteindelijk de beloning geeft.

 God als Toezichthouder: God wordt beschreven als degene die ons leven leidt (vers 6) en ons 

sterk zal maken (vers 10). Hij is soeverein en zorgt voor zijn kinderen.

 De Heerlijkheid van de Heer: De "onverwelklijke krans van de heerlijkheid" (vers 4) en de 

"eeuwige heerlijkheid" (vers 10) wijzen op de ulfieme overwinning en het eeuwige leven dat 

God belooft aan zijn volgelingen.

Toepassing voor ons leven:

 Nederigheid en dienstbaarheid: Petrus benadrukt nederigheid en dienstbaarheid, zowel voor 

leiders als voor alle gelovigen. Hoe kunnen wij deze houding in ons eigen leven toepassen?

 Vertrouwen op God: Petrus roept op tot vertrouwen op God, vooral in fijden van lijden. Waar 

worstelen wij mee en hoe kunnen we onze zorgen op God werpen?

 Weerstand bieden aan de duivel: De duivel wordt beschreven als een brullende leeuw. Hoe 

kunnen we waakzaam zijn en weerstand bieden aan zijn verleidingen?

Vragen voor discussie:

 Wat betekent het voor jou dat Jezus de "overste Herder" is?

 Hoe kunnen we nederigheid in ons dagelijks leven tonen?

 Wat zijn manieren waarop we de duivel kunnen weerstaan?

 Welke bemoediging vind je in de belofte van "eeuwige heerlijkheid"?



Extra:

 Lees Psalm 23, waar David God ook als Herder beschrijft. Welke overeenkomsten zie je met 1 

Petrus 5?

 Onderzoek de historische context van 1 Petrus. Wie waren de oorspronkelijke lezers en welke 

uitdagingen ondervonden zij?

Deze Bijbelstudie is een startpunt voor verdere verdieping in 1 Petrus 5. Neem de fijd om te 

mediteren over de tekst, te bidden en met anderen te delen wat je leert.
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