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BIJBELSTUDIE BIJBELBOEK: 1 KORINTIËRS  

De Bijbel beidt tijdloze wijsheid en inspiratie voor elke gelovige. Deze serie helpt je om elk Bijbelboek 

en thema beter te begrijpen en praktisch toe te passen in je leven. Geschikt voor persoonlijke studie 

of groepsgesprekken, met reflectievragen en relevante inzichten. 

‘’Uw woord is een lamp voor mijn voet en licht op mijn pad.’’  

(Psalm 119:105) 

Duik dieper en laat je leven veranderen door Gods Woord! 

Op https://floresti.nl/bijbelstudies vind je alle Bijbelboeken van het Nieuwe Testament en een groot 

gedeelte van het Oude Testament. 

https://floresti.nl/bijbelstudies


Bijbelstudie 2 Korinthiërs hoofdstuk 1: Troost en bemoediging in Christus

Introducfie:

2 Korinthiërs is een brief vol emofie en openharfigheid, waarin Paulus zijn hart uitstort aan de 

gemeente in Korinthe. In hoofdstuk 1 zien we Paulus' kwetsbaarheid en zijn afhankelijkheid van God 

te midden van lijden en tegenspoed. Tegelijkerfijd benadrukt hij de troost en bemoediging die hij in 

Christus vindt en hoe dit hem in staat stelt anderen te bemoedigen.

Lees 2 Korinthiërs 1

Verzen 1-11:

 Gods troost in lijden (v. 3-7): Paulus begint met God te danken voor Zijn troost. Hij erkent dat 

God de "Vader van onffermingen en God van alle vertroosfing" is. Deze vertroosfing is niet 

passief, maar stelt Paulus in staat om anderen te troosten die door allerlei soorten lijden 

gaan. Paulus' eigen ervaringen met lijden maken hem tot een geloofwaardige bron van troost 

voor anderen.

 Paulus' ervaring in Azië (v. 8-11): Paulus deelt een persoonlijke ervaring van intens lijden in 

de provincie Azië. Hij voelde zich zo overweldigd dat hij zelfs de dood vreesde. Maar juist in 

deze ervaring leerde hij op God te vertrouwen en niet op zichzelf. God bevrijdde hem en 

Paulus vertrouwt erop dat Hij dat ook in de toekomst zal doen. De gebeden van de 

Korinthiërs speelden hierbij een belangrijke rol.

Vragen voor discussie:

 Hoe ervaar jij Gods troost in fijden van lijden?

 Op welke manieren kun jij anderen troosten vanuit jouw eigen ervaringen?

 Wat betekent het om op God te vertrouwen in plaats van op jezelf?

 Hoe belangrijk is gebed voor jou in moeilijke fijden?

Verzen 12-24:

 Paulus' integriteit (v. 12-14): Paulus verdedigt zijn integriteit tegenover de Korinthiërs. Hij 

benadrukt dat hij alfijd oprecht en met een zuiver geweten heeft gehandeld, gedreven door 

Gods genade en niet door wereldse wijsheid.

 Veranderde reisplannen (v. 15-24): Paulus legt uit waarom hij zijn reisplannen naar Korinthe 

heeft moeten wijzigen. Hij wil voorkomen dat mensen hem van onbetrouwbaarheid 

beschuldigen. Hij benadrukt dat zijn "ja" in Christus alfijd "ja" betekent, want God is 

betrouwbaar.

Vragen voor discussie:

 Hoe belangrijk is integriteit voor jou in je relafie met God en met anderen?

 Wat leer je van Paulus' openheid over zijn veranderde reisplannen?

 Hoe beïnvloedt Gods betrouwbaarheid jouw leven?

Toepassing:

 Breng fijd door in gebed en dank God voor Zijn troost en bemoediging in je leven.



 Denk na over hoe jij een bron van troost kunt zijn voor anderen die het moeilijk hebben.

 Wees eerlijk en oprecht in je relafies met anderen, net zoals Paulus dat was.

 Vertrouw op Gods betrouwbaarheid, zelfs als dingen niet gaan zoals je had gepland.

Extra:

 Lees de achtergrondinformafie over 2 Korinthiërs en de context waarin deze brief is 

geschreven. Dit kan je helpen om de brief beter te begrijpen.

 Bestudeer andere Bijbelgedeelten over troost en bemoediging, zoals Psalm 23, Jesaja 40 en 

Romeinen 8.

Slot:

2 Korinthiërs 1 herinnert ons eraan dat lijden een onderdeel is van het leven, maar dat we in Christus 

troost en bemoediging vinden. Deze troost stelt ons niet alleen in staat om onze eigen moeilijkheden 

te doorstaan, maar ook om anderen te bemoedigen die het moeilijk hebben. Laten we net als Paulus 

leren om op God te vertrouwen en Hem te danken voor Zijn onfeilbare liefde en genade.



Bijbelstudie 2 Korinthiërs hoofdstuk 2

Thema: Vergeving, verzoening en de bediening van de Heilige Geest

Sleutelvers: 2 Korinthiërs 2:10-11: "Want wie gij iets vergeeft, die vergeef ik ook; want ook ik, indien 

ik iets vergeven heb, heb ik het, om uwentwil, vergeven in de tegenwoordigheid van Christus, opdat 

wij niet door de satan zouden worden overmeesterd. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend."

Inleiding:

In 2 Korinthiërs 2 vervolgt Paulus zijn brief aan de gemeente in Korinthe. Hij spreekt over de 

vergeving van de zondaar die in 1 Korinthiërs 5 was besproken. Paulus benadrukt het belang van 

vergeving en verzoening binnen de gemeente en waarschuwt voor de listen van de satan. Hij legt ook 

uit hoe de Heilige Geest werkt in de bediening van het evangelie.

Structuur van 2 Korinthiërs 2:

1. Vergeving en herstel (2:1-11): Paulus roept de gemeente op om de berouwvolle zondaar te 

vergeven en weer in de gemeenschap op te nemen. Hij benadrukt dat vergeving essenfieel is 

om te voorkomen dat Satan een voet aan de grond krijgt.

2. De triomf in Christus (2:12-17): Paulus beschrijft zijn eigen ervaringen in de bediening en hoe 

God hem gebruikt om de geur van Christus te verspreiden, zowel in leven als in sterven.

3. De authenficiteit van de bediening (2:18-3:3): Paulus benadrukt dat zijn bediening 

authenfiek is en niet gebaseerd is op menselijke wijsheid, maar op de kracht van de Heilige 

Geest.

Vragen voor discussie:

 Waarom is het volgens Paulus zo belangrijk om de zondaar te vergeven?

 Wat zijn de mogelijke gevolgen als we weigeren te vergeven?

 Hoe kunnen we voorkomen dat we door Satan worden overmeesterd?

 Wat betekent het dat Paulus de "geur van Christus" verspreidt?

 Hoe kunnen wij ook de geur van Christus verspreiden in ons dagelijks leven?

 Wat is het verschil tussen een bediening die gebaseerd is op menselijke wijsheid en een 

bediening die gebaseerd is op de Heilige Geest?

Toepassing:

 Denk na over situafies in je eigen leven waar je moeite hebt met vergeven. Bid om de kracht 

om te vergeven, zoals God jou vergeven heeft.

 Wees je bewust van de listen van Satan en hoe hij probeert verdeeldheid te zaaien in de 

gemeente.

 Streef ernaar om de geur van Christus te verspreiden door je woorden en daden.

 Laat je leiden door de Heilige Geest in je dienst aan God en anderen.

Extra materiaal:



 Lees 1 Korinthiërs 5 voor meer context over de zondaar die in 2 Korinthiërs 2 wordt 

besproken.

 Bestudeer andere passages over vergeving, zoals Maftheüs 6:14-15 en Efeziërs 4:32.

 Verdiep je in de rol van de Heilige Geest in de bediening, bijvoorbeeld in Johannes 14:16-17 

en 16:13-14.

Conclusie:

2 Korinthiërs 2 is een krachfige herinnering aan het belang van vergeving, verzoening en de bediening 

van de Heilige Geest. Door Gods genade kunnen we anderen vergeven, de listen van Satan weerstaan 

en de geur van Christus verspreiden in de wereld.



Bijbelstudie 2 Korinthiërs 3: God

Thema: De nieuwe verbondsdienst versus de oude verbondsdienst.

Sleutelvers: 2 Korinthiërs 3:3 "Jullie zijn een brief van Christus, geschreven door onze dienst, niet met 

inkt, maar met de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op de tafelen van een 

mensenhart."

Inleiding:

In 2 Korinthiërs 3 vergelijkt Paulus de oude verbondsdienst, die gebaseerd was op de wet van Mozes, 

met de nieuwe verbondsdienst, die gebaseerd is op Jezus Christus. Paulus benadrukt dat de nieuwe 

verbondsdienst superieur is aan de oude, omdat deze gekenmerkt wordt door de Geest en leidt tot 

ware vrijheid.

Uitleg:

 De brief van Christus (3:1-3): Paulus beschrijft christenen als "brieven van Christus". In plaats 

van geschreven te zijn op stenen tafelen, zoals de Tien Geboden, zijn ze geschreven op de 

tafelen van het hart door de Heilige Geest. Dit illustreert de innerlijke transformafie die 

plaatsvindt in het leven van een gelovige.

 De Geest geeft leven (3:4-6): Paulus legt uit dat de nieuwe verbondsdienst gekenmerkt wordt 

door de Heilige Geest, die leven geeft. De oude verbondsdienst, met zijn focus op de wet, 

leidde tot de dood omdat niemand de wet perfect kon houden. De Geest daarentegen stelt 

gelovigen in staat om te leven naar Gods wil.

 De heerlijkheid van de nieuwe verbondsdienst (3:7-11): De oude verbondsdienst, hoewel 

glorieus, was fijdelijk en vervaagde. De nieuwe verbondsdienst is echter blijvend en straalt 

met een nog grotere glorie, omdat deze gebaseerd is op de opstanding van Christus.

 Vrijmoedigheid en openheid (3:12-18): De nieuwe verbondsdienst geeft vrijmoedigheid en 

openheid. Gelovigen hoeven zich niet te verbergen, zoals Mozes die een sluier over zijn 

gezicht droeg. Ze weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer en worden steeds meer 

veranderd naar zijn beeld door de Geest.

Toepassing:

 Innerlijke transformafie: Ben je je bewust van de innerlijke transformafie die de Heilige Geest 

in je leven teweegbrengt? Laat je toe dat Hij je hart vormt naar het beeld van Christus?

 Leven door de Geest: Leef je vanuit de wet of vanuit de Geest? Laat je je leiden door de 

Heilige Geest in je dagelijkse leven?

 Weerspiegeling van Gods heerlijkheid: Weerspiegel je de heerlijkheid van God in je leven? 

Ben je een "brief van Christus" die anderen kan lezen?

 Vrijmoedigheid en openheid: Leef je met vrijmoedigheid en openheid in je geloof? Durf je te 

getuigen van de hoop die in je is?

Vragen ter overdenking:

 Wat betekent het voor jou om een "brief van Christus" te zijn?

 Hoe ervaar je de vrijheid die de nieuwe verbondsdienst met zich meebrengt?



 Op welke manieren weerspiegel je de heerlijkheid van God in je leven?

 Wat zijn de prakfische implicafies van leven door de Geest in je dagelijkse leven?

Extra:

 Lees ook de context van 2 Korinthiërs 3, hoofdstuk 2 en 4, om de boodschap beter te 

begrijpen.

 Bestudeer andere Bijbelpassages die over de nieuwe verbondsdienst spreken, zoals Jeremia 

31:31-34 en Hebreeën 8:6-13.

 Bid om de leiding van de Heilige Geest bij het bestuderen en toepassen van dit 

Bijbelgedeelte.

Conclusie:

2 Korinthiërs 3 herinnert ons aan de geweldige realiteit van de nieuwe verbondsdienst in Christus. 

Door de Heilige Geest worden we veranderd naar het beeld van Christus en weerspiegelen we zijn 

heerlijkheid. Laten we leven in de vrijheid en openheid die deze nieuwe verbondsdienst ons geeft en 

getuigen van de hoop die in ons is.



Bijbelstudie 2 Korinfiërs hoofdstuk 4: Licht in Aarden Vaten

Thema: De kracht van Gods heerlijkheid te midden van zwakheid.

Sleutelvers: "Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid van de kracht 

van God zij en niet van ons." (2 Korinfiërs 4:7)

Inleiding:

In 2 Korinfiërs 4 beschrijft Paulus de uitdagingen en overwinningen van zijn bediening. Hij belicht de 

tegenstellingen tussen uiterlijke zwakheid en innerlijke kracht, lijden en heerlijkheid, en dood en 

leven. Hij benadrukt dat Gods kracht juist in onze zwakheid volmaakt wordt.

Verdiepende vragen:

1. Verborgenheid en openbaring (vers 1-6):

o Wat betekent het dat het evangelie "bedekt" is voor sommigen? Wie zijn deze 

mensen?

o Hoe "verblindt de god van deze eeuw" mensen?

o Wat is de "lichtglans van het evangelie"? Hoe wordt deze geopenbaard?

o Hoe is Christus "het beeld van God"?

2. Schat in aarden vaten (vers 7-12):

o Wat is de "schat" waar Paulus het over heeft?

o Wat zijn de "aarden vaten"? Waarom gebruikt Paulus dit beeld?

o Welke "verdrukkingen, benauwdheden en vervolgingen" ervaart Paulus?

o Hoe wordt Gods kracht zichtbaar in Paulus' zwakheid?

3. Leven door de dood (vers 13-18):

o Welke "geest van geloof" bezielt Paulus?

o Hoe werkt het geloof in de opstanding in Paulus' leven?

o Wat zijn de "zichtbare dingen" en de "onzichtbare dingen"?

o Waarop richt Paulus zijn blik?

Toepassing:

 Hoe kun jij Gods kracht ervaren in jouw zwakheid?

 Op welke manieren ben jij een "aarden vat" dat Gods heerlijkheid draagt?

 Hoe kun je je focussen op de "onzichtbare dingen" te midden van de uitdagingen van het 

leven?

Extra:

 Lees de hele brief van 2 Korinfiërs om de context van hoofdstuk 4 beter te begrijpen.



 Bestudeer parallele passages in andere brieven van Paulus, zoals Romeinen 8 en 2 Korinfiërs 

12.

 Bid om Gods Geest om je te helpen de waarheden van 2 Korinfiërs 4 toe te passen in je leven.

Slot:

2 Korinfiërs 4 herinnert ons eraan dat we, ondanks onze zwakheid en kwetsbaarheid, dragers zijn van 

Gods heerlijkheid. Door ons geloof in Christus en de kracht van de Heilige Geest kunnen we 

volharden in tegenspoed en getuigen van het evangelie. Laten we onze ogen gericht houden op Jezus, 

de auteur en voleinder van ons geloof, en vertrouwen op Zijn kracht die in ons werkt.



Bijbelstudie 2 Korinthiërs 5: Een nieuw perspecfief

Thema: De hoop op een eeuwig leven met God en de impact daarvan op ons leven nu.

Sleutelvers: 2 Korinthiërs 5:17 - "Daarom ook, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: 

het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden."

Inleiding:

In 2 Korinthiërs 5 beschrijft Paulus de hoop die christenen hebben op een eeuwig leven met God. Hij 

vergelijkt ons aardse lichaam met een tent, een fijdelijke woning, en spreekt over een "hemels huis", 

een eeuwige woning die God voor ons bereid heeft. Deze hoop geeft ons een nieuw perspecfief op 

het leven en mofiveert ons om te leven voor Christus.

Verdieping:

1. Verlangen naar het hemelse huis (vers 1-5):

 Paulus beschrijft ons aardse lichaam als een "aardse tent", een fijdelijke woning die vergaat.

 Hij verlangt naar een "hemels huis", een eeuwige woning die God voor ons heeft bereid.

 Dit verlangen is niet een wens om te sterven, maar een verlangen naar de voltooiing van onze 

redding en om bij Christus te zijn.

 Wat zegt dit over onze kijk op het leven hier op aarde? Hoe beïnvloedt dit verlangen onze 

prioriteiten?

2. Leven door geloof, niet door zien (vers 6-10):

 Zolang we in dit aardse lichaam leven, zijn we afwezig van de Heer. We leven door geloof, niet 

door zien.

 We streven ernaar God te behagen, of we nu in dit lichaam zijn of eruit.

 Wat betekent het om te leven door geloof en niet door zien? Hoe kunnen we dit in ons 

dagelijks leven toepassen?

3. De liefde van Christus dringt ons (vers 11-15):

 De liefde van Christus mofiveert ons om te leven voor Hem.

 Hij is voor ons gestorven zodat wij niet langer voor onszelf zouden leven, maar voor Hem.

 Hoe werkt de liefde van Christus als een drijfveer in ons leven? Op welke manieren kunnen 

we leven voor Hem?

4. Een nieuwe schepping (vers 16-21):

 Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan, alles is 

nieuw geworden.

 God heeft ons met Zichzelf verzoend door Christus en ons de bediening van de verzoening 

gegeven.

 Wat betekent het om een nieuwe schepping te zijn? Hoe verandert dit onze idenfiteit en ons 

doel in het leven?



 Wat is de "bediening van de verzoening" en hoe kunnen wij daaraan deelnemen?

Toepassing:

 Hoe geeft de hoop op een eeuwig leven met God je troost en kracht in moeilijke fijden?

 Op welke manieren kun je leven vanuit het besef dat je een nieuwe schepping bent in 

Christus?

 Hoe kun je de bediening van de verzoening in je eigen leven en in je omgeving gestalte 

geven?

Vragen ter overdenking:

 Wat is je grootste verlangen in het leven?

 Hoe beïnvloedt je geloof je dagelijkse keuzes en acfies?

 Op welke manieren kun je Gods liefde aan anderen laten zien?

Slot:

2 Korinthiërs 5 herinnert ons aan de hoop die we hebben in Christus. Deze hoop geeft ons een nieuw 

perspecfief op het leven en mofiveert ons om te leven voor Hem. Laten we deze hoop vasthouden en 

delen met anderen, zodat ook zij de verzoening met God kunnen ervaren.



Bijbelstudie 2 Korinthiërs 6

Thema: De urgenfie en het karakter van de bediening van Paulus.

Sleutelvers: 2 Korinthiërs 6:1-2: "Als medewerkers van God sporen wij u aan de genade van God niet 

tevergeefs te ontvangen. Want Hij zegt: 'Op een fijd van welbehagen heb Ik u verhoord, en op een 

dag van heil heb Ik u geholpen.' Zie, nu is het de fijd van welbehagen; zie, nu is het de dag van heil."

Introducfie:

In 2 Korinthiërs 6 richt Paulus zich tot de gemeente in Korinthe en benadrukt de ernst en de urgenfie 

van het evangelie. Hij verdedigt zijn bediening en roept de Korinthiërs op om volledig toegewijd te 

zijn aan God.

Context:

Paulus had een complexe relafie met de gemeente in Korinthe. Hij had hen het evangelie gebracht, 

maar ze worstelden met verdeeldheid, immoraliteit en een gebrek aan begrip van het christelijke 

leven. In deze brief probeert Paulus hen te corrigeren en te bemoedigen.

Verdiepende vragen:

1. Vers 1-2: Wat betekent het om "medewerkers van God" te zijn? Hoe kunnen wij Gods genade 

"tevergeefs ontvangen"? Wat is de betekenis van "de fijd van welbehagen" en "de dag van 

heil"?

2. Vers 3-10: Paulus beschrijft de moeilijkheden die hij in zijn bediening heeft ondervonden. 

Welke eigenschappen toont hij in deze verzen? Hoe kunnen wij deze eigenschappen in ons 

eigen leven toepassen?

3. Vers 11-13: Paulus roept de Korinthiërs op om hun harten voor hem te openen. Wat betekent 

dit in de prakfijk? Hoe kunnen wij onze harten openen voor anderen?

4. Vers 14-18: Paulus waarschuwt tegen het aangaan van een "ongelijk span met ongelovigen". 

Wat bedoelt hij hiermee? Hoe kunnen wij deze waarschuwing in ons eigen leven toepassen?

Toepassing:

 De urgenfie van het evangelie: Paulus benadrukt dat "nu" de fijd is om God te zoeken. We 

moeten de gelegenheid niet uitstellen of verspillen.

 Het karakter van een christen: Paulus' leven was een voorbeeld van volharding, integriteit en 

liefde, ondanks tegenspoed. Wij moeten ernaar streven om deze eigenschappen ook in ons 

leven te weerspiegelen.

 Scheiding van de wereld: Paulus waarschuwt ons om ons niet te laten beïnvloeden door de 

waarden en normen van de wereld. We moeten ons leven richten op God en Zijn wil.

Conclusie:

2 Korinthiërs 6 is een krachfige oproep tot toewijding en heilig leven. Het herinnert ons aan de 

urgenfie van het evangelie en de noodzaak om onze harten te openen voor God en voor elkaar. Laten 

we Paulus' voorbeeld volgen en ons leven wijden aan de dienst van God.

Aanvullende fips voor je Bijbelstudie:



 Lees de tekst meerdere keren en bid om Gods leiding.

 Gebruik een Bijbelcommentaar om meer inzicht te krijgen in de tekst.

 Bespreek de tekst met anderen en deel je inzichten.

 Pas de lessen uit de tekst toe in je eigen leven.

Ik hoop dat deze Bijbelstudie je helpt om 2 Korinthiërs 6 beter te begrijpen en toe te passen in je 

leven!



Bijbelstudie 2 Korinthiërs 7

Thema: Verzoening en heiliging

Sleutelvers: "Laten wij ons dan reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest, en de heiligmaking 

volbrengen in de vreze Gods." (2 Korinthiërs 7:1)

Introducfie:

2 Korinthiërs 7 bouwt voort op de thema's van berouw en verzoening die in het vorige hoofdstuk aan 

de orde kwamen. Paulus spoort de Korinthiërs aan om hun berouw te laten leiden tot een leven van 

heiliging, afgescheiden van de wereld en toegewijd aan God.

Structuur van het hoofdstuk:

 Vermaning tot heiliging (v. 1): Paulus roept de Korinthiërs op om zich te reinigen van alle 

onreinheid, zowel fysiek als geestelijk.

 Paulus' vreugde over hun berouw (v. 2-16): Hij drukt zijn opluchfing en vreugde uit over het 

feit dat de Korinthiërs zijn eerdere brief serieus hebben genomen en tot inkeer zijn gekomen. 

Hij benadrukt de posifieve impact van hun berouw op zowel henzelf als op hem.

 Oproep tot vertrouwen en gehoorzaamheid (v. 16): Paulus sluit af met een bemoediging en 

een oproep om hem volledig te vertrouwen en hem te gehoorzamen in de Heer.

Dieper graven:

 Heiliging: Wat betekent het om "ons te reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest"? 

Hoe kunnen we dit in ons dagelijks leven toepassen?

 Vreze Gods: Welke rol speelt de "vreze Gods" in ons proces van heiliging?

 Berouw en vreugde: Hoe relateert Paulus' vreugde aan het berouw van de Korinthiërs? Wat 

kunnen we hiervan leren over de impact van ons eigen berouw op anderen?

 Vergeving en verzoening: Hoe zien we Gods vergeving en verzoening terug in dit hoofdstuk?

 Toepassing: Welke concrete stappen kunnen we vandaag nemen om te leven in heiliging en 

gehoorzaamheid aan God?

Discussievragen:

 Wat zijn enkele prakfische voorbeelden van "bezoedeling van vlees en geest" in onze 

hedendaagse cultuur?

 Hoe kunnen we de "vreze Gods" ontwikkelen in ons leven?

 Op welke manieren kan ons berouw anderen bemoedigen en vreugde brengen?

 Hoe kunnen we Gods vergeving en verzoening ervaren in ons eigen leven?

 Welke uitdagingen komen we tegen bij het nastreven van heiliging?

Conclusie:

2 Korinthiërs 7 herinnert ons eraan dat echt berouw leidt tot een veranderd leven. Het is een oproep 

om ons af te keren van zonde en ons toe te wijden aan God. Door Zijn genade en de kracht van de 

Heilige Geest kunnen we wandelen in heiliging en Hem eren met ons leven.





Bijbelstudie 2 Korinthiërs 8: Vrijgevigheid vanuit het hart

Thema: Deze passage gaat over vrijgevigheid, niet alleen in financiële zin, maar ook in termen van 

fijd, talenten en liefde. Paulus gebruikt het voorbeeld van de Macedonische gemeenten om de 

Korinthiërs aan te moedigen gul te geven aan de christenen in Jeruzalem die in armoede leven.

Sleutelverzen:

 Vers 9: "Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is 

geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden."

 Vers 12: "Want als de bereidwilligheid er eerst is, is zij vooral aanvaardbaar naar wat iemand 

heeft, niet naar wat iemand niet heeft."

Context:

Paulus schrijft deze brief aan de gemeente in Korinthe. Hij had hen eerder gevraagd om een collecte 

te houden voor de christenen in Jeruzalem die in nood verkeerden (1 Korinfiërs 16:1-4). In 2 

Korinthiërs 8 moedigt hij hen aan om hun belofte na te komen en gul te geven.

Observafies:

 De Macedonische gemeenten als voorbeeld (v. 1-5): Ondanks hun eigen armoede en 

beproevingen gaven de Macedoniërs boven hun vermogen. Ze smeekten zelfs om te mogen 

delen in de dienst aan de heiligen. Hun vrijgevigheid vloeide voort uit hun toewijding aan de 

Heer en was een uifing van hun vreugde en dankbaarheid.

 De echtheid van liefde (v. 6-8): Paulus dringt er bij de Korinthiërs op aan om hun liefde te 

bewijzen door gul te geven. Hij wil niet dat ze geven uit dwang, maar vanuit een oprecht 

verlangen om anderen te helpen.

 Christus als ulfiem voorbeeld (v. 9): Jezus, die rijk was in de hemel, werd arm omwille van 

ons, zodat wij door Zijn armoede rijk zouden worden. Dit is het ulfieme voorbeeld van 

zelfopoffering en liefde.

 Bereidwilligheid boven vermogen (v. 10-15): Het gaat niet om de hoeveelheid die we geven, 

maar om de bereidwilligheid van ons hart. God kijkt naar de gave die we geven in verhouding 

tot wat we hebben, niet in vergelijking met anderen.

 Verantwoordelijkheid en transparanfie (v. 16-24): Paulus benadrukt het belang van 

verantwoordelijkheid en transparanfie bij het beheren van de giften. Hij stuurt Titus en twee 

andere broeders om de collecte te organiseren en ervoor te zorgen dat alles eerlijk en 

ordelijk verloopt.

Toepassing:

 Geven vanuit het hart: Wat mofiveert ons om te geven? Geven we uit plicht, of vanuit een 

oprecht verlangen om anderen te helpen?

 Onze prioriteiten: Waar besteden we ons geld en onze fijd aan? Weerspiegelen onze 

uitgaven onze prioriteiten en waarden?

 Vrijgevigheid in alle aspecten: Hoe kunnen we vrijgeviger zijn, niet alleen met geld, maar ook 

met onze fijd, talenten en liefde?



 Verantwoordelijkheid: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze middelen op een 

verantwoorde en transparante manier beheren?

Vragen ter overdenking:

 Wat betekent het om "rijk te zijn door de armoede van Christus"?

 Hoe kunnen we onze vrijgevigheid vergroten?

 Welke obstakels staan ons in de weg om vrijgeviger te zijn?

 Hoe kunnen we anderen aanmoedigen om ook vrijgevig te zijn?

Extra:

 Lees ook 2 Korinthiërs 9, waarin Paulus verder ingaat op het belang van blijdschap en 

overvloed bij het geven.

 Bestudeer het leven van mensen in de Bijbel die bekend stonden om hun vrijgevigheid, zoals 

Abraham, Job en Barnabas.

 Bid om Gods leiding bij het beheren van je middelen en het ontwikkelen van een vrijgevig 

hart.

Deze Bijbelstudie is slechts een startpunt. Neem de fijd om de tekst zelf te lezen, te mediteren en te 

bidden. Vraag God om je te helpen de principes uit 2 Korinthiërs 8 toe te passen in je eigen leven.



Bijbelstudie 2 Korinthiërs 9: Vrijgevigheid vanuit het hart

Inleiding:

2 Korinthiërs 9 gaat over vrijgevigheid en de collecte die Paulus organiseerde voor de christenen in 

Jeruzalem. Paulus moedigt de Korinthiërs aan om gul te geven vanuit een oprecht hart, gedreven 

door liefde voor God en hun medemensen. Dit hoofdstuk leert ons belangrijke lessen over geven en 

de zegeningen die daarmee gepaard gaan.

Vers-voor-vers analyse:

 Vers 6-7: Paulus vergelijkt geven met zaaien. Wie zuinig zaait, zal weinig oogsten. Wie gul 

zaait, zal veel oogsten. Dit principe geldt niet alleen voor materiële zaken, maar ook voor 

liefde, fijd en talenten. Iedereen moet zelf bepalen hoeveel hij geeft, zonder dwang of druk, 

maar vanuit een blijmoedig hart.

 Vers 8: God is in staat om ons overvloedig te zegenen, zodat we alfijd genoeg hebben om te 

delen met anderen. Onze vrijgevigheid is een weerspiegeling van Gods genade en overvloed.

 Vers 9: Paulus citeert Psalm 112:9: "Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; 

zijn gerechfigheid blijft tot in eeuwigheid." Wie gul geeft, handelt rechtvaardig en ervaart 

blijvende zegen.

 Vers 10-11: God zorgt voor de zaaier en geeft hem zaad en brood. Zo zal Hij ook onze 

vrijgevigheid zegenen en ons voorzien van alles wat we nodig hebben. Door te geven worden 

we rijker in elk opzicht, zowel materieel als geestelijk.

 Vers 12-15: De collecte voor Jeruzalem is niet alleen een materiële gift, maar ook een uifing 

van dankbaarheid aan God. Het dient als een bewijs van liefde en eenheid onder christenen. 

Paulus dankt God voor Zijn onbeschrijflijke gave, Jezus Christus, die de bron is van alle 

zegeningen.

Thema's:

 Vrijgevigheid: Geven is een belangrijk onderdeel van het christelijk leven. Het is een manier 

om God te eren, anderen te helpen en Zijn liefde te weerspiegelen.

 Mofivafie: Onze mofivafie voor geven moet voortkomen uit een oprecht hart, gedreven door 

liefde voor God en onze naaste.

 Zegeningen: God belooft degenen die gul geven te zegenen. Deze zegeningen kunnen 

materieel en geestelijk zijn.

 Dankbaarheid: Geven is een uifing van dankbaarheid voor Gods genade en voorziening.

Vragen ter overdenking:

 Hoe beïnvloedt dit hoofdstuk jouw kijk op geven?

 Wat zijn jouw mofivafies voor geven?

 Op welke manieren kun je guller zijn met je fijd, talenten en middelen?

 Welke zegeningen heb je ervaren door te geven?

Toepassing:



 Onderzoek je hart en je mofivafies voor geven.

 Stel een budget op en neem geven daarin mee.

 Zoek naar mogelijkheden om anderen te helpen, zowel financieel als prakfisch.

 Dank God voor Zijn voorziening en de mogelijkheid om te delen met anderen.

Conclusie:

2 Korinthiërs 9 is een krachfige oproep tot vrijgevigheid vanuit het hart. Laten we ons laten inspireren 

door Paulus' woorden en gul geven, gedreven door liefde voor God en onze naaste. Door te geven 

ervaren we niet alleen de vreugde van het delen, maar ook de overvloedige zegen van God.

Rijsfijl



Bijbelstudie 2 Korinthiërs 10

Thema: Verdediging van Paulus' gezag en bediening

Sleutelvers: "Want de wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachfig door God, tot afbraak 

van bolwerken." (2 Korinthiërs 10:4)

Introducfie:

In 2 Korinthiërs 10 gaat Paulus verder met zijn verdediging tegen de krifiek van de Korinthische 

gemeente. Hij wordt ervan beschuldigd zwak en ineffecfief te zijn in persoon, terwijl hij in zijn brieven 

sterk en autoritair overkomt. In dit hoofdstuk weerlegt hij deze beschuldigingen en benadrukt hij de 

geestelijke aard van zijn bediening.

Verdiepende vragen:

1. Welke beschuldigingen worden er tegen Paulus geuit in dit hoofdstuk? (zie verzen 1, 10)

o Hij wordt gezien als zwak en bedeesd in persoon.

o Zijn brieven worden als indrukwekkend beschouwd, maar zijn persoonlijke 

aanwezigheid als zwak.

o Zijn woorden worden als onbeduidend afgedaan.

2. Hoe reageert Paulus op deze beschuldigingen? (zie verzen 2-6, 11)

o Hij benadrukt zijn zachtmoedigheid en de mildheid van Christus.

o Hij waarschuwt dat hij streng zal optreden tegen degenen die zijn gezag ondermijnen.

o Hij wijst erop dat zijn wapens geestelijk zijn en niet vleselijk.

o Hij stelt dat hij in staat is om "hoogmoedige redeneringen" en "elke hindernis die 

oprijst tegen de kennis van God" neer te halen.

o Hij benadrukt dat hij in persoon net zo zal handelen als in zijn brieven.

3. Wat zijn de "wapens" die Paulus gebruikt in zijn bediening? (zie vers 4)

o Zijn wapens zijn geestelijk van aard, niet fysiek of wereldlijk.

o Ze zijn "krachfig door God" om bolwerken af te breken, zoals valse leringen, trots en 

ongeloof.

4. Wat betekent het dat Paulus "elke gedachte gevangen neemt om die te onderwerpen aan 

Christus"? (zie vers 5)

o Paulus streeft ernaar om de gedachten en overtuigingen van mensen te beïnvloeden 

met het evangelie van Christus.

o Hij wil dat mensen hun denken laten vormen door de waarheid van God.

5. Welke lessen kunnen we leren uit dit hoofdstuk voor ons eigen leven en onze relafie met 

God?

o We moeten ons niet laten misleiden door uiterlijke schijn of menselijke zwakheden.

o Ware kracht komt van God en wordt geopenbaard door geestelijke wapens.



o We moeten ons denken laten vormen door Gods Woord en de Heilige Geest.

o We moeten bereid zijn om valse leringen en hoogmoedige redeneringen te 

bestrijden.

Toepassing:

 Hoe kun je de "wapens" die Paulus noemt in je eigen leven gebruiken?

 Welke "bolwerken" moeten er in jouw leven worden afgebroken?

 Hoe kun je ervoor zorgen dat je gedachten gevangen worden genomen door Christus?

Extra:

 Lees de commentaren van verschillende Bijbelvertalingen op 2 Korinthiërs 10.

 Bestudeer de historische context van de brief aan de Korinthiërs.

 Overdenk hoe dit hoofdstuk relevant is voor de kerk van vandaag.

Slot:

2 Korinthiërs 10 herinnert ons eraan dat ware kracht niet voortkomt uit menselijke vermogens, maar 

uit Gods kracht. Laten we ons richten op de geestelijke wapens die God ons geeft en strijden voor de 

waarheid van het evangelie.



Bijbelstudie 2 Korinthiërs 11: Paulus' Verdediging en Waarschuwing

Thema: In 2 Korinthiërs 11 verdedigt Paulus zijn apostelschap tegenover de Korinthiërs en 

waarschuwt hen voor valse leraren. Hij benadrukt zijn oprechte liefde en zorg voor hen, terwijl hij de 

mofieven en methoden van zijn tegenstanders aan de kaak stelt.

Sleutelverzen:

 Vers 2: "Want ik ben jaloers over u met een goddelijke jaloersheid, want ik heb u verbonden 

aan één man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen."

 Vers 3: "Maar ik vrees dat, zoals de slang Eva verleid heeft met zijn sluwheid, zo ook uw 

gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is."

 Vers 13: "Want zulke mensen zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen 

als apostelen van Christus."

Context:

Paulus had de gemeente in Korinthe gesficht, maar valse leraren waren binnengedrongen en 

probeerden zijn gezag te ondermijnen. Ze bekrifiseerden zijn optreden, zijn prediking en zelfs zijn 

uiterlijk. In hoofdstuk 11 reageert Paulus op deze aanvallen en verdedigt hij zijn integriteit en zijn 

roeping als apostel.

Uitleg:

 Paulus' jaloersheid (v. 2): Paulus gebruikt het beeld van een vader die zijn dochter 

uithuwelijkt om zijn diepe zorg voor de Korinthiërs te illustreren. Hij wil hen beschermen 

tegen de invloed van valse leraren die hen van Christus willen afleiden.

 De sluwheid van de slang (v. 3): Paulus vergelijkt de valse leraren met de slang in het paradijs 

die Eva verleidde. Hij waarschuwt dat zij op dezelfde manier de Korinthiërs proberen te 

misleiden met hun mooie praatjes en valse leer.

 Valse apostelen (v. 13-15): Paulus noemt de valse leraren "bedrieglijke arbeiders" die zich 

voordoen als apostelen van Christus, maar in werkelijkheid Satan dienen. Hij waarschuwt dat 

hun einde overeenkomsfig hun werken zal zijn.

 Paulus' zwakheden (v. 21-33): Paulus erkent zijn eigen zwakheden en beproevingen, maar hij 

benadrukt dat hij in alles trouw is gebleven aan zijn roeping. Hij heeft veel geleden voor het 

evangelie, maar hij heeft nooit opgegeven.

Toepassing:

 Wees op je hoede voor valse leraren: Net als de Korinthiërs kunnen ook wij te maken krijgen 

met mensen die ons proberen te misleiden met valse leer. We moeten ons vasthouden aan 

de waarheid van Gods Woord en ons niet laten verleiden door mooie praatjes.

 Vertrouw op Gods genade: Paulus' voorbeeld laat zien dat God zelfs zwakke mensen kan 

gebruiken voor Zijn werk. We hoeven niet perfect te zijn, maar we moeten wel bereid zijn om 

ons door Hem te laten gebruiken.

 Dien God met heel je hart: Paulus' toewijding aan het evangelie is een voorbeeld voor ons. 

We moeten God dienen met heel ons hart en ons leven inzeften voor Zijn koninkrijk.

Vragen ter overdenking:



 Welke eigenschappen van valse leraren noemt Paulus in dit hoofdstuk?

 Hoe kunnen we ons beschermen tegen valse leer?

 Wat kunnen we leren van Paulus' voorbeeld van toewijding en volharding?

Aanvullende informafie:

 Het is nuftig om 2 Korinthiërs 11 in de context van het hele boek te lezen.

 Verdiep je in de historische achtergrond van de gemeente in Korinthe en de uitdagingen waar 

zij mee te maken hadden.

 Bestudeer commentaren op 2 Korinthiërs 11 om meer inzicht te krijgen in de tekst.

Tip: Lees de tekst aandachfig en biddend. Vraag de Heilige Geest om je te helpen de boodschap van 

dit hoofdstuk te begrijpen en toe te passen in je leven.



Bijbelstudie 2 Korinfiërs 12: Paulus' zwakheid en Gods kracht

Inleiding:

2 Korinfiërs 12 is een bijzonder hoofdstuk waarin Paulus openharfig spreekt over zijn zwakheden en 

Gods genade. Hij beschrijft een "doorn in het vlees" en zijn ervaring van een visioen van de derde 

hemel. Dit hoofdstuk leert ons belangrijke lessen over afhankelijkheid van God, het vinden van kracht 

in zwakheid en het dienen van God ondanks beproevingen.

Lees 2 Korinfiërs 12:

Neem de fijd om 2 Korinfiërs 12 aandachfig te lezen. Let op de volgende punten:

 De "doorn in het vlees" (vers 7-10): Wat was deze doorn? Hoe ging Paulus ermee om?

 Het visioen van de derde hemel (vers 1-4): Wat zag en hoorde Paulus? Wat is de betekenis 

van dit visioen?

 Gods genade is genoeg (vers 9): Hoe reageert God op Paulus' gebed om de doorn te 

verwijderen? Wat betekent dit voor ons?

 Roemen in zwakheid (vers 5, 9-10): Waarom roemt Paulus in zijn zwakheid?

Vragen ter overdenking:

 Wat denk je dat de "doorn in het vlees" van Paulus was? Hoe zou jij je voelen als je met zo'n 

beproeving te maken had?

 Wat leert het visioen van de derde hemel ons over God en de hemel?

 Hoe ervaar jij Gods genade in je eigen leven?

 Op welke manieren ben jij geneigd om te roemen? Hoe kun je leren om te roemen in 

zwakheid?

 Wat is de belangrijkste les die je leert uit 2 Korinfiërs 12?

Toepassing:

 Idenfificeer je "doornen": Welke zwakheden of beproevingen worstel jij mee?

 Bid om Gods genade: Breng je zwakheden bij God en vraag Hem om hulp.

 Vertrouw op Gods kracht: Onthoud dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht.

 Roem in zwakheid: Wees eerlijk over je zwakheden en laat God door je heen werken.

 Dien God ondanks beproevingen: Laat je zwakheden je er niet van weerhouden om God te 

dienen.

Extra:

 Lees ook de omringende hoofdstukken in 2 Korinfiërs om de context van hoofdstuk 12 beter 

te begrijpen.

 Bestudeer commentaren op 2 Korinfiërs 12 voor meer verdieping.

 Deel je inzichten met anderen en bespreek samen wat dit hoofdstuk voor jullie betekent.



Conclusie:

2 Korinfiërs 12 herinnert ons eraan dat we allemaal zwakheden hebben, maar dat Gods genade 

genoeg is. Door onze zwakheden heen kan Gods kracht zich openbaren. Laten we leren om te roemen 

in zwakheid en God te vertrouwen, zelfs te midden van beproevingen.



Bijbelstudie 2 Korinfiërs 13: Een oproep tot zelfonderzoek en herstel

Inleiding:

2 Korinfiërs 13 vormt het slot van Paulus' tweede brief aan de gemeente in Korinthe. In dit hoofdstuk 

richt Paulus zich tot de gelovigen die zijn gezag en apostolische bediening in twijfel trekken. Hij roept 

hen op tot zelfonderzoek, bekering en herstel van hun relafie met God en met elkaar.

Thema's:

 Zelfonderzoek: Paulus spoort de Korinfiërs aan om krifisch naar zichzelf te kijken in plaats van 

hem te bekrifiseren (v. 5). Hij stelt de vraag: "Beproef uzelf of u in het geloof bent, onderzoek 

uzelf." Dit is een oproep om eerlijk te reflecteren op hun eigen leven en te zien of Christus 

werkelijk in hen woont.

 De kracht van Christus: Paulus benadrukt dat ware kracht niet voortkomt uit menselijke 

wijsheid of welsprekendheid, maar uit de zwakheid van Christus (v. 4). Hij herinnert hen 

eraan dat Christus gekruisigd werd in zwakheid, maar leeft door de kracht van God.

 Herstel en vergeving: Paulus verlangt ernaar om de relafie met de Korinfiërs te herstellen en 

hen op te bouwen in het geloof (v. 10). Hij wil hen niet straffen, maar bemoedigen om te 

groeien in Christus.

 De Drie-eenheid: Het hoofdstuk eindigt met een zegen die de drie-eenheid benadrukt: "De 

genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige 

Geest zij met u allen!" (v. 13).

Vragen ter overdenking:

 Wat betekent het om jezelf te beproeven of je in het geloof bent? Hoe doe je dat concreet?

 Wat zijn de tekenen dat Christus in iemand woont? Zie je die tekenen in je eigen leven?

 Paulus spreekt over de "zwakheid" van Christus. Wat bedoelt hij daarmee? Hoe kan zwakheid 

een bron van kracht zijn?

 Hoe kun je de "genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de 

gemeenschap van de Heilige Geest" ervaren in je dagelijks leven?

Toepassing:

 Neem de fijd om eerlijk naar jezelf te kijken. Waar ben je trots op? Waar heb je spijt van? 

Welke gebieden in je leven hebben herstel nodig?

 Bid om de leiding van de Heilige Geest om te groeien in geloof en Christus steeds meer 

centraal te stellen in je leven.

 Zoek naar manieren om anderen te bemoedigen en op te bouwen in hun geloof.

Slot:

2 Korinfiërs 13 is een krachfige oproep tot zelfonderzoek, bekering en herstel. Het herinnert ons 

eraan dat we alleen in Christus ware kracht en vervulling vinden. Laten we daarom dagelijks onze 

harten onderzoeken en ons leven afstemmen op Zijn wil.
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